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Voorwoord 
 
Velen hebben ooit kennisgemaakt met één of 
meerdere moslims of moslimculturen, maar 
weinigen hebben ooit kennisgemaakt met de 
Islam als religie en antwoord op hun 
levensvragen. 
  
Daarom heb ik in dit boekje geprobeerd de 
fundamenten van de Islam, alsmede enkele 
belangrijke actuele thema’s, op een beknopte 
en toegankelijke wijze samen te vatten.  
 
Hierbij heb ik mij gebaseerd op de bekende 
Islamitische bronnen en algemene consensus 
onder de moslims. 
 
De vertalingen uit het Arabisch zijn van eigen 
hand, met raadpleging van de bekende 
standaardwerken en eerdere vertalingen in 
verschillende talen. 
 

De samensteller 
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Wij mensen hebben allemaal iets gemeen: 
 

De Vraag: 
 

Wat is de reden van mijn bestaan? 
 

Luister naar het antwoord  
van de Islam.. 
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In essentie is de Islam heel simpel: 

 
Er is maar één ware God,  

dus aanbid enkel deze Ene Ware God!   
 

Zoals Allah zegt in de Koran: 
 

“Zeg (O Mohammed):  
Ik ben slechts een mens zoals jullie. 

Er is aan mij geopenbaard  
 

dat jullie god is één God is,  
 

dus wie de ontmoeting met zijn Heer (en Zijn 
bestraffing) vreest (en hoopt op Zijn beloning), 

laat hem dan goede daden verrichten,  
 

en in de aanbidding van zijn Heer geen enkele 
deelgenoot toekennen.” 

 
[al-Kahf: 110] 
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De Islam is gebouwd op vijf.. 
 
De Islam kent vijf zuilen die een essentieel deel 
uitmaken van het geloof en dagelijks leven van 
de moslim. De Profeet Mohammed – vrede zij 
met hem – zei in een overlevering:  
 
“De Islam is gebouwd op vijf..” en hij noemde de 
volgende: 
 
1. De getuigenis dat er geen ware god is (die 
het recht heeft aanbeden te worden) behalve 
Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is. 
 
2. De vijf dagelijkse gebeden 
 
3. De armenbelasting 
 
4. Het vasten in de maand Ramadan 
 
5. De Bedevaart naar Mekka 
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1. Geen ware god behalve Allah 
 
De moslim gelooft in een Schepper die de Aarde 
en de hemelen heeft geschapen met alles wat 
zich daarin bevindt, zoals sterren, planeten, 
dieren, planten, bergen, zeeën en mensen.  
 
Deze Schepper heeft de macht over Zijn 
schepping en richt deze in naar Zijn Wijsheid en 
Wil. Hij is ver verheven boven elke tekortkoming 
en voorstelling die we van Hem kunnen maken.  
 
Het is deze almachtige Schepper die de moslim 
aanbidt zonder tussenpersonen. Zoals Allah zegt: 
“De Heer van de hemelen en de Aarde en wat 
zich tussen hen bevindt, dus aanbid Hem 
(alleen) en wees standvastig op de aanbidding 
van Hem. Ken je iets dat aan Hem gelijk is (in 
Zijn wezen, namen, eigenschappen en daden)?” 
[Marjam: 65]  
 
Alle aanbidding is alleen voor deze Schepper die 
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schept, voorziet, doet leven, laat sterven en 
leidt naar hetgeen het beste is. 
 
Deze Schepper is almachtig, alwetend, volmaakt 
en wijs in tegenstelling tot de schepselen wiens 
macht en kennis slechts beperkt, tijdelijk en 
gebrekkig zijn. Daarom is Hij de Ware God en 
heeft niets het recht aanbeden te worden 
behalve Hij. 
 
Hij bezit de schoonste namen en de meest 
volmaakte eigenschappen en niets is aan Hem 
gelijk. ”Aan Allah behoren de schoonste namen , 
dus roep Hem hiermee aan” [al-A'raaf: 180]. 
 
Dit is het fundament van het geloof van de 
moslim en zijn sleutel tot de Hemel, want het 
aanbidden van een schepsel naast de Schepper 
is een groot onrecht dat Allah niet vergeeft. 
“Allah vergeeft niet dat er deelgenoten naast 
Hem worden genomen, en Hij vergeeft al het 
ander dan dat, aan wie Hij wil.” [an-Nisaa’: 48]  
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De Profeet Mohammed – vrede zij met hem zei: 
“Wie Allah ontmoet zonder Hem een deelgenoot 
toe te kennen, zal de Hemel binnentreden en wie 
Hem ontmoet terwijl hij Hem een deelgenoot 
toekent, zal het Hellevuur binnentreden.” 
 

Mohammed,  
de Boodschapper van Allah 

 
De Schepper heeft de mens niet zomaar 
geschapen. Hij heeft hem geschapen om Hem te 
aanbidden. Allah zegt: “En Ik heb de Djinn en de 
Mens slechts geschapen om Mij te aanbidden” 
[al-Dhaariyyaat: 56]. Daarom heeft Hij hem niet 
zonder leiding gelaten.  
 
Toen Hij de eerste mens, Adam, schiep, was 
deze een moslim en aanbidder van zijn Schepper. 
Dit totdat de duivel Adam en zijn vrouw Eva 
verleidde Allah ongehoorzaam te zijn en van de 
verboden boom te eten. Dit leidde ertoe dat zij 
het Paradijs verlieten.  
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Na verloop van tijd slaagde de duivel erin de 
latere generaties over te halen vrome mensen 
te aanbidden, waarop Allah Noach naar hen 
zond en zei: “Aanbid Allah, jullie hebben geen 
andere god (die het recht heeft aanbeden te 
worden) dan Hem” [al-A'raaf; 59].  
 
Zo heeft Allah in de loop van tijd vele profeten 
gestuurd waarover de Thora, de Bijbel en de 
Koran berichten met één en dezelfde boodschap: 
“Aanbid Allah, jullie hebben geen andere god 
(die het recht heeft aanbeden te worden) dan 
Hem”. De laatste van hen is de Profeet 
Mohammed – vrede zij met hem – aan wie de 
Koran als laatste openbaring voor de gehele 
mensheid werd geopenbaard. “Zeg: O jullie 
mensen! Ik ben de Boodschapper van Allah 
naar jullie allen” [al-A'raaf: 158].  
 
Hij werd geboren in het jaar 571 na Chr. te 
Mekka in de nobele familie van Banie Haashim, 
een clan van de Arabische stam van Qoeraish – 
afstammelingen van de profeet Ismaël, de zoon 
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van de profeet Abraham, de aartsvader van de 
profeten, waarover de Thora en de Bijbel 
berichten dat uit Ismaëls nageslacht nabij 
Haaraan de laatste, grote profeet zal 
verschijnen. Haaraan is de naam voor de bergen 
van Hidjaz waar tussen Mekka zich bevindt. De 
enige profeet van deze stam is Mohammed. 
 
De Profeet Mohammed – vrede zij met hem – 
stond van jongs af aan onder zijn volk bekend als 
uitermate betrouwbaar, eerlijk, wijs, 
rechtvaardig, onbaatzuchtig, altijd klaar te staan 
voor de armen, gasten en hulpbehoevenden en 
gezegend met een hoogstaand karakter. Geen 
leugenaar of charlatan. 
 
Op zijn veertigste zond Allah de aartsengel 
Gabriel naar hem en ontving hij zijn eerste 
openbaringen en werd opgedragen uit te 
nodigen naar de boodschap van de Islam: “Er is 
geen ware god behalve Allah” en het verrichten 
van goede daden. Na een gedwongen emigratie 
naar de stad Medina vanwege de voortdurende 
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weerstand en vijandigheden van de 
afgodenaanbidders, verenigde Allah de mensen 
onder zijn boodschap van de aanbidding van 
Allah alleen, zonder deelgenoten, waarop hij 
overleed in het jaar 632 na Chr. en de 
boodschap van de Islam zich verder over de 
wereld verspreidde tot op de dag van vandaag. 
       
De moslim gelooft dus in alle door Allah 
geopenbaarde boeken en alle gezonden 
profeten, waarvan we de namen kennen, en 
waarvan we weten noch de namen kennen. 
“Wij maken geen enkel onderscheid tussen Zijn 
boodschappers” [al-Baqarah: 285] Hun bron en 
boodschap was namelijk één en dezelfde: dat 
niets het recht heeft aanbeden te worden 
behalve Allah.  
 
Het geloven in de Profeet Mohammed – vrede 
zij met hem – zowel in zijn uitspraken als in het 
volgen van zijn doen en laten, of zijn geboden 
en verboden, is de weg van de moslim in zijn 
dagelijks leven. 
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2. De vijf dagelijkse gebeden 
 
Als verbintenis tussen de Schepper en Zijn 
schepselen heeft Allah de vijf dagelijkse 
gebeden verplicht gesteld. Dit is het minimale 
aantal waarvan elk gebed op een gezet tijdstip 
van de dag richting Mekka verricht dient te 
worden. Deze gebeden vormen de verbinding 
van de moslim met zijn Schepper, waarin hij 
Hem gedenkt, prijst, aanroept en hulp vraagt.  
 
Deze gebeden hebben een specifieke vorm en 
lengte. Ze bevatten o.a. het reciteren van de 
Koran en het knielen voor Allah. Ze zijn een 
essentieel onderdeel van het dagelijks leven van 
de moslim als uiting van overgave, nederigheid 
en dankbaarheid aan zijn Schepper. Allah zegt: 
“Voorwaar, ik ben Allah. Er is geen (ware) god 
(die het recht heeft aanbeden te worden) 
behalve Ik, dus aanbid Mij (alleen) en verricht 
het gebed om Mij (erin) te gedenken” [Taha: 
14].  
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Daarnaast staat het de moslim vrij zoveel te 
bidden als hij wil. 
 
Het is een vorm van aanbidding waarin zowel 
het hart als de tong en de ledematen 
tegelijkertijd uiting geven aan liefde, 
nederigheid, nood en overgave aan Allah. Het is 
tevens het eerste waarover de moslim gevraagd 
zal worden op de Dag des Oordeels, want wie 
nalatig is in zijn gebed, hij zal zeker nalatig zijn in 
zijn gedachtenis aan Allah en andere daden van 
aanbidding. 
 

3. De armenbelasting 
 
Het is verplicht voor de vermogende moslim om 
over zijn bezit liefdadigheid uit te geven aan de 
hulpbehoevenden, de armen en de zwakkeren. 
Dit is slechts een klein percentage over o.a. het 
gespaarde vermogen dat hij over een jaar bezit 
of wat hij heeft verworven of geoogst. De 
Profeet Mohammed – vrede zij met hem – zei: 
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“En leer hen dat Allah hen de armenbelasting 
heeft verplicht gesteld, die wordt genomen van 
de rijken en uitgegeven onder de armen”.  
 
Door middel van deze belasting zuivert hij zijn 
bezit dat Allah hem heeft gegeven. Vervolgens 
geeft hij het weg als teken van nederigheid en 
dankbaarheid. Allah zegt: “Degenen die 
geloven in het ongeziene en het gebed vestigen 
en uitgeven van waarmee Wij hen voorzagen” 
[al-Baqarah: 3]  
 
En ook: “Zij werden slechts bevolen om (alleen) 
Allah te aanbidden, de aanbidding enkel naar 
Hem te richten, en zich af te keren van al wat 
naast Hem aanbeden wordt, en het gebed te 
verrichten en de armenbelasting te geven. Dit 
is de rechte (ware) religie.” [al-Bayyinah: 5]. 
 
De moslim wordt aangemoedigd meer 
aalmoezen te geven omwille van liefdadigheid, 
en dit is één van de grootste deugden en 
aanbiddingen. 



  

16 Wat is islam? & de reden van mijn bestaan 

 

4. Het vasten in de maand Ramadan 
 
Elke gemeenschap kent het vasten. “O jullie die 
geloven! Voor jullie is het vasten verplicht 
gesteld, zoals dit voor degenen voor jullie 
verplicht is gesteld, opdat jullie godvrezend 
zullen zijn.” [al-Baqarah 183].  
 
De moslim vast in de maand Ramadan vanaf het 
eerste ochtendgloren tot aan de zonsondergang. 
Hierbij onthoudt hij zich van eten, drinken en 
gemeenschap. Ook probeert hij zich te 
onthouden van slecht gedrag, zoals liegen en 
kwaadspreken. “Wie het kwaadspreken (en 
liegen) en het handelen daarnaar niet laat, Allah 
heeft het niet (van hem) nodig dat hij zijn eten 
en drinken laat staan.” Slechte daden en zonden 
verminderen dus de beloning van het vasten. 
 
Het vasten stelt hem in staat zich te bezinnen en 
geduld te oefenen alsmede zich in te leven in de 
armoede van anderen.  
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Het vasten is vooral een innerlijke daad, 
aangezien niemand van buiten kan zien wie 
vastende is. Dit versterkt de band tussen de 
moslim en zijn Schepper. 
 

5. De bedevaart naar Mekka 
 
Eens in het leven dient de moslim op bedevaart 
naar Mekka te gaan. “Verplicht is voor de mens 
jegens Allah de bedevaart (te maken) naar het 
Huis (de Ka’abah in Mekka en omgeving) voor 
wie daartoe in staat is” [Aal 'Imraan: 97].  
 
Daar komen moslims uit allerlei windstreken 
samen om zich te wijden aan aanbidding van de 
Ene Ware God die hen allen geschapen heeft. 
De rijke en de arme, de witte en de zwarte, de 
koning en de onderdaan, zij staan samen 
gekleed in dezelfde nederige doeken voor hun 
Schepper, die geen onderscheid maakt tussen 
Zijn schepselen behalve in godsvrucht en goede 
daden. “De meest edele onder jullie bij Allah is 
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de meest godvrezende.” [al-Hoedjoeraat: 13]. 
 

De Engelen 
 
Niet alles wat Allah heeft geschapen, is voor de 
mens zichtbaar. De moslim gelooft dat Allah 
engelen heeft geschapen die voor ons 
onzichtbaar zijn. Sommige van hen zijn gekend 
en sommige van hen zijn ons onbekend.  
 
Zij zijn een onbevattelijke schepping geschapen 
uit licht, enorm groot in aantal en omvang en 
vervullen wat Allah hen opdraagt, zoals het 
overbrengen van de openbaring, het neerdalen 
van regen, het waken over de mensen, het 
noteren van de daden, het nemen van de zielen, 
het blazen op de bazuin op de Dag van de 
Opstanding en vele andere taken die alleen 
Allah kent.   
 

Leven na de dood 
 
De Islam is een religie van rechtvaardigheid, 
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omdat Allah – de Schepper – volmaakt 
rechtvaardig is en niemand ooit onrecht zal 
aandoen. Hij zegt: “Voorwaar Allah doet niet 
het kleinste onrecht” [an-Nisaa': 40]. Daarom is 
het van de wijsheid van Allah en Zijn 
rechtvaardigheid, dat Hij voor iedereen een 
passende beloning schiep nadat dit leven tot 
een einde gekomen is. 
 
De Hemel en de Hel zijn de beloning voor 
respectievelijk de goeden en de slechten nadat 
deze zijn beoordeeld op hun geloof en daden 
opdat uiteindelijk rechtvaardigheid zal 
zegevieren en het goede beloond wordt en het 
slechte bestraft. “Degene die gelooft en goede 
daden verricht, zal Hij (Allah) zijn slechte daden 
uitwissen en hem tuinen waar rivieren 
onderdoor stromen doen binnengaan. Zij 
zullen daarin eeuwig verblijven. Dat is de 
geweldige overwinning. Maar degenen die 
ongelovig waren en Onze tekenen ontkenden, 
zij zullen de bewoners van het Hellevuur zijn. Zij 
zullen daarin eeuwig verblijven. En wat is dat 
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een slechte bestemming.” [at-Taghaaboen: 9-
10].  
 
Zoals Allah de schepping voor het eerst schiep, 
is Hij ook in staat deze weer te herhalen. Is dit 
laatste niet makkelijker dan het eerste? 
 

De Voorbeschikking 
 
De moslim gelooft dat Allah alle zaken kent en 
vastlegt voordat deze gebeuren en dat Hij deze 
vervolgens schept wanneer Hij wil en hoe Hij wil.  
 
Allah zegt in de Koran: “Voorwaar, Wij schiepen 
alles met een (voorbeschikte en bepaalde) 
maat.” [al-Qamar: 49].  
 
Betekent dat dan dat de mens geen wil heeft? 
Nee, maar de wil van de mens is ondergeschikt 
aan de Wil van Allah. “En jullie kunnen niet 
willen, behalve dat (wat) Allah wil, de Heer van 
de Werelden” [al-Takwier: 29]. Daarom wordt 
de voorbeschikking ook wel het geheim van 
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Allah genoemd, waarvan de mens geen kennis 
heeft. “Bij Hem zijn de schatten van het 
ongeziene, niemand kent hen behalve Allah” 
[al-An'aam: 59].  
 
De mens dient zich dan ook in te spannen zo 
goed mogelijk te handelen. Hij weet immers niet 
wat voor hem voorbestemd is. Vervolgens 
berust hij zich in wat hem overkomt en vindt hij 
rust bij de wijsheid en almacht van zijn Schepper. 
 

Islam en andere religies 
 
Alle profeten van de Joodse, Christelijke en 
Islamitische traditie zijn gezonden met dezelfde 
religie: Er is maar één ware God. Aanbid enkel 
de Ene Ware God! Elke profeet werd gestuurd 
naar zijn eigen volk, behalve de laatste, 
Mohammed – vrede zij met hem, die naar de 
gehele mensheid werd gezonden.  
 
De moslim gelooft dat de Thora en de Bijbel in 
de loop der tijd door mensenhanden aangetast 
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zijn en niet meer de complete, oorspronkelijke 
openbaringen bevatten. De Koran is juist 
daarom geopenbaard: als voortzetting en 
correctie van de monotheïstische traditie van 
Abraham, Mozes, David en Jezus. 
  
Echter, met de komst van de laatste Profeet: 
Mohammed – vrede zij met hem – en het laatste 
boek: de Koran, zijn alle eerdere openbaringen, 
profetieën en religies opgeheven en heeft Allah 
Zijn religie vervolmaakt: “Heden heb Ik jullie 
religie voor jullie vervolmaakt en Mijn gunst op 
jullie voltooid en de Islam voor jullie als religie 
gekozen” [al-Maa'idah: 3]. 
 

De bronnen van de Islam 
 
De Islam kent slechts twee oorspronkelijke 
bronnen:  
 
1. De Koran, het woord van Allah geopenbaard 
aan Zijn profeet Mohammed – vrede zij met 
hem – een voortzetting en correctie op de 
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voorafgaande geopenbaarde boeken. Welke tot 
op de dag van vandaag gebleven is zoals hij is 
geopenbaard en tot de Dag des Oordeels zal 
worden bewaard.  
 
2. De overleveringen van de Profeet 
Mohammed – vrede zij met hem - die door de 
Islamitische geleerden na kritisch onderzoek als 
authentiek bevonden worden, als 
verduidelijking van de betekenissen van de 
Koran en implementatie ervan in het dagelijks 
leven. En ook worden zij geschaard onder de 
openbaring van Allah. “En hij (Mohammed) 
spreekt niet uit begeerte. Het is slechts een 
openbaring die (hem) wordt geopenbaard” 
[an-Nadjm: 3]. Deze overleveringen worden de 
Soennah genoemd.  
 
Alle andere Islamitische bronnen – zoals: Idjmaa’ 
(consensus) en Qiyaas (gevolgtrekking) zijn 
afgeleid van deze twee oorspronkelijke bronnen. 
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De ouders en schone deugden 
 
De Islam verplicht de mens goed te zijn jegens 
zijn ouders en hen dankbaar te zijn voor wat zij 
voor hem hebben gedaan toen hij klein en zwak 
was. “Uw Heer heeft bevolen: dat jullie niets 
anders dan Mij aanbidden en goed zijn jegens 
de ouders. Indien één van hen bij u een hoge 
leeftijd bereikt of zij allebei, zeg dan nooit 
tegen hen: “Foei” en behandel hen niet 
oneerbiedig (met slechte worden en daden), 
maar spreek tot hen een welgevallig woord. En 
wees nederig (en zachtmoedig) voor hen uit 
erbarming. En zeg: “Mijn Heer, wees 
barmhartig met hen zoals zij mij opvoedden 
toen ik klein was” [al-Israa': 23-24].  
 
Ook wordt de mens aangemoedigd zich te 
tooien met schone deugden zoals geduld, 
onbaatzuchtigheid, nederigheid, hygiëne, 
gastvrijheid en het waken over zijn tong en 
handen opdat anderen geen schade van hem 
ondervinden. Zoals is overgeleverd van de 
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Profeet: “Ik ben slechts gezonden om het edele 
karakter te vervolmaken.” 
 

Islam en terrorisme 
 
Men moet een religie niet afrekenen op het 
extremisme of afwijkingen van sommige 
personen of groeperingen. De Islam verbiedt 
het vermoorden van onschuldige mensen en 
het verspreiden van angst en kwaad op Aarde. 
“En dood niet een ziel die Allah verboden heeft 
(te doden), behalve met een (rechts)geldige 
reden” [al-Israa': 33]  
 
En ook: ''En zaai geen verderf (wanorde en 
kwaad) op aarde nadat zij is rechtgezet.” [al-
A'raaf: 56]. 
 
Voor veel extremistische groeperingen is het 
voornaamste doel het veroveren van de macht 
over anderen. Het doel van de Islam is echter 
het veroveren van de harten en het verheffen 
van het Woord van Allah opdat deze het 
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hoogste is. “Hij is het die Zijn boodschapper 
heeft gezonden met de leiding en de ware 
godsdienst, om deze te laten prevaleren boven 
alle godsdiensten. En Allah volstaat als 
Getuige.” [al-Fath: 28] 
  

De vrouw in de Islam 
 
De man en de vrouw zijn beiden dienaren van 
Allah, en Allah houdt van zijn oprechte dienaren 
en geeft ieder van hen de beloning die hem 
toekomt. “En wie goede daden verricht, man of 
vrouw, en hij (of zij) is een (oprechte) gelovige, 
zij zullen de Tuin (de Hemel) binnentreden en 
niet het kleinste onrecht aangedaan worden.” 
[an-Nisaa’: 124]  
 
Hoeveel vrouwen zijn niet beter dan veel van de 
mannen? De Koran roemt bijvoorbeeld Maria, 
de moeder van Jezus, met een geheel hoofdstuk 
genoemd naar haar. 
 
De Islam is een religie van rechtvaardigheid. 
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Allah verbiedt alle onrecht, maar Hij schiep de 
man en vrouw met duidelijke verschillen. 
Daarom zijn de man en de vrouw wel 
gelijkwaardig in hun relatie met Allah, maar in 
hun religieuze rechten en verplichtingen 
verschillend naar gelang hun natuur, onderlinge 
relaties en rol in de maatschappij. 
 
De man wordt opgedragen goed voor zijn vrouw 
te zijn, voor haar te zorgen en haar lief te 
hebben. De vrouw is zijn metgezel en zijn parel. 
 
 

Islam en Cultuur 
 
De Islam wordt vaak verward met cultuur. In 
sommige landen is de Islam verweven met de 
lokale cultuur en speelt zij een grote rol in de 
samenleving. Dit wil echter niet zeggen dat alle 
culturele aspecten in een Islamitische 
gemeenschap Islamitisch zijn.  
 
Wie de Islam wil leren kennen, zal dus naar de 
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Islam als een religie moeten leren kijken, niet als 
een cultuur.  
 
Een nieuwe moslim daarom kan ook zijn eigen 
cultuur behouden binnen de principes en 
grenzen van zijn nieuwe religie. De Islam 
verfraait namelijk de goede kanten van een 
cultuur en corrigeert de mindere kanten, zoals 
in een overlevering van de Profeet Mohammed 
– vrede zij met hem: “De besten van jullie in al-
Djaahiliyyah (de tijd van voor de Islam), zijn de 
besten in de Islam, wanneer zij zich (in de religie) 
verdiepen.” 
 

Sekten in de Islam 
 
Net zoals in andere religies bestaan binnen de 
Islam verschillende sekten die heel 
verschillende interpretaties kunnen hebben en 
voor veel verwarring kunnen zorgen bij wie de 
Islam niet kent.  
 
Dit is reeds voorspeld door de Profeet 
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Mohammed - vrede zij met hem - in een 
overlevering en hij heeft ook de oplossing 
verduidelijkt: 
 
“De Joden zijn opgesplitst in 71 sekten, de 
Christenen zijn opgesplitst in 72 sekten, en mijn 
gemeenschap zal zich opsplitsen in 73 sekten, 
allen zijn in het Hellevuur (d.w.z. zij worden 
gewaarschuwd voor het Hellevuur – niet dat zij 
per definitie ongelovig zijn), behalve één.” Ze 
vroegen: O Boodschapper van Allah! Wie zijn zij? 
Hij zei: “Zij zijn degenen die zich bevinden op dat 
waarop ik en mijn Metgezellen zich vandaag de 
dag bevinden (in religie).”  
 
Wie de oorspronkelijke Islam zonder invloed van 
de verschillende sekten wil leren kennen, zal 
zich dus moeten verdiepen in de Islam waarop 
de Profeet Mohammed – vrede zij met hem - en 
zijn Metgezellen zich bevonden, en alle 
interpretaties wegen in de weegschaal van hun 
interpretatie. 
 



  

30 Wat is islam? & de reden van mijn bestaan 

Islam en de wetenschap 
 
Allah heeft de mens begiftigd met verstand en 
onderzoekend vermogen, en hem opgedragen 
deze te gebruiken. Veel grondvesten van de 
moderne wetenschappen vinden hun basis bij 
Islamitische wetenschappers eeuwen geleden.  
 
De Islam moedigt de wetenschappen aan, maar 
herinnert de wetenschapper aan zijn 
beperkingen. De wetenschap is daarom niet de 
enige maatstaaf voor kennis. Geen mens zal, 
ondanks zijn intelligentie en moderne 
technieken, de hele schepping ooit kunnen 
omvatten, maar slechts gissen.  
 
Kennis over de Schepper zelf kan alleen worden 
benaderd door het bestuderen van Zijn 
openbaringen en de verwondering over Zijn 
schepping. 
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De Sharia (wetgeving) 
 
De Sharia is het raamwerk van al het Islamitisch 
leven en samenleven inzake geloof, aanbidding, 
transacties en omgangsvormen omwille van het 
bewaken van eenieders recht en het uitbannen 
van elke vorm van onrecht.  
 
Alle profeten zijn gezonden met dezelfde 
boodschap: Er niets is dat het recht heeft 
aanbeden te worden, behalve Allah, maar met 
verschillende wetgevingen: “En Wij hebben 
voor eenieder onder jullie een wetgeving en 
een weg (wijze) gemaakt.” [al-Maa’idah: 48] 
 
De Sharia omvat vijf algemene doelstellingen: 
het behoud van de zuivere godsdienst, het 
individuele leven, het verstand, de eer en het 
bezit, en kent vijf normatieve oordelen: 
verplicht, aanbevolen, toegestaan, afgeraden en 
verboden.  
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Islam en racisme 
 
Geen enkel ras is beter dan een ander. Ieder 
mens zal worden afgerekend op zijn daden, niet 
op zijn kleur of afkomst.  
 
Allah zegt: “O jullie mensen! Wij hebben jullie 
geschapen uit een man en een vrouw, en Wij 
hebben jullie tot volkeren en stammen 
gemaakt opdat jullie elkaar zullen leren 
kennen. Voorwaar, de meest edele onder jullie 
is de meest godvrezende.” [al-Hoedjoeraat: 13].  
 
De Profeet Mohammed - vrede zij met hem - 
heeft gezegd: “Voorwaar, een Arabier is niet 
beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier 
is niet beter dan een Arabier. En een rode is niet 
beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter 
dan een rode behalve met godsvrees.” En hij zei: 
“De mensen zijn (allen) kinderen van Adam, en 
Allah heeft Adam geschapen uit klei.”  
 
Onder de meest vooraanstaande Metgezellen 
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van de Profeet Mohammed – vrede zij met hem 
– waren: Aboe Bakr, Oemar, Oethmaan en Ali 
allen behorende tot de Arabische stam van 
Qoeraish, en met hen waren Bilaal de Ethiopiër 
en Salman al-Faarisie uit Perzië. Zij waren als 
broeders en stonden elkaar bij, zij aan zij, hand 
in hand. 
 
“Voorwaar, Allah kijkt niet naar jullie uiterlijke 
vormen en jullie bezittingen, maar Hij kijkt 
slechts naar jullie daden en jullie harten.” 
 

Opvoeding en onderwijs 
 

Kinderen zijn een geschenk van Allah en een 
beproeving. De ouders worden geacht hun 
uiterste best te doen om hun kinderen op te 
voeden tot goede moslims en medemensen. De 
Profeet Mohammed – vrede zij met hem – zei: 
“Jullie zijn allen herders, en elke herder is 
verantwoordelijk voor zijn kudde: De leider is 
een herder voor zijn volk. De man is een herder 
voor zijn gezin. De vrouw is een herderin voor 
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het huishouden van haar man en zijn kinderen.” 
Allah zegt in de Koran: “O jullie die geloven! 
Bescherm jullie zelf en jullie familie van een 
vuur waarvan de brandstof bestaat uit mensen 

en stenen” [Tahriem: 6].  

 
Het is voor de ouders een verplichting hun 
kinderen te onderwijzen en te begeleiden naar 
vroomheid, kennis en edel karakter. Het is Allah 
die de harten leidt, maar van de ouders is de 
inspanning en hun oprechte smeekbeden.  
 
De Profeet – vrede zij met hem – zei: “Kennis 
vergaren is een verplichting voor elke moslim.” 
Goede daden worden voorafgegaan door 
gedegen kennis van de Islam, zoals goede 
vaardigheden worden voorafgegaan door 
gedegen onderwijs. Er is niets dat Allah Zijn 
profeet in de Koran opdroeg om meer ervan te 
vragen, behalve kennis: “En zeg (O Mohammed): 

O mijn Heer, vermeerder mij in kennis.” [Taha: 

114]   
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Islamofobie 
 
Sommige mensen stellen de Islam voor als een 
gevaar. Echter, wanneer zij naar de reden 
daarvoor worden gevraagd, moeten zij vaak een 
goed antwoord schuldig blijven.  
 
Hun begrip van de Islam is meestal beperkt tot 
wat de afgelopen jaren het nieuws heeft 
gehaald: aanslagen, terrorisme en extreme 
uitspraken. Of voor hen vreemde religieuze 
uitingen en kledingswijzen, zoals de hoofddoek 
en gezichtsbedekking van moslimvrouwen. 
 
Deze angst voor het vreemde is vaak gekleurd 
door een gebrek aan juiste informatie, en zoals 
het spreekwoord luidt: Onbekend maakt 
onbemind. 
 
Slechts weinigen stellen de vraag: Wat zegt de 
Islam over mijn levensvragen? 
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Daarmee terug naar de vraag: 
 

Wat is de reden van mijn bestaan? 
 
Dat is het aanbidden van onze Schepper, de 
Schepper van alle zaken, op de wijze die Hem 
past en waar Hij van houdt, zoals Hij deze heeft 
geopenbaard aan Zijn profeten en heeft 
vervolmaakt met Zijn laatste profeet 
Mohammed. 
 
Er is geen ander naast Hem die het recht heeft 
aanbeden te worden! 
 
“Heden heb Ik jullie religie voor jullie 
vervolmaakt, en Mijn Gunst op jullie voltooid, 
en de Islam voor jullie als religie gekozen.” [al-
Maa'idah: 3]. 
 

De Islam..  
 

dát is de reden van jouw bestaan! 
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Hoe kan ik moslim worden? 
 
Moslim is men vanuit het hart met oprechte 
overtuiging, in daden met het gebruik van de 
ledematen en met de tong door ervan te 
getuigen (in het Arabisch): 
 

Ash-hadoe an laa ilaaha illAllaah  
wa ash-hadoe anna Mohammadan 

rasoeloellaah 
 
“Ik getuig dat er niets is dat het recht heeft 
aanbeden te worden, behalve Allah, en ik 
getuig dat Mohammed Zijn Boodschapper is.” 
 
Dit is de getuigenis van de Islam en wie hierin 
gelooft, dit uitspreekt en ernaar handelt is een 
moslim. 
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