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Inleiding van de auteur 

 

Alle lof behoort aan Allah1, de Heer der Werelden, en moge vrede en zegeningen zijn met onze Profeet 

Mohammed en alle profeten en boodschappers. Om te vervolgen: 

Sommige mensen hebben een verkeerd begrip van de Islam, schrijven er zaken aan toe die incorrect zijn 

en beschuldigen haar van dingen waar zij geheel onschuldig aan is.  

Daarom, beste lezer, komt dit boek dat je nu in je handen hebt met als doel de werkelijkheid en een juist 

beeld van de Islam te bereiken, dat terroristische organisaties en mediakanalen hebben geprobeerd te 

verstoren. Je zult hierin bevredigende antwoorden vinden op verschillende belangrijke vraagstukken en 

kwesties bezien vanuit het licht van de correcte, gematigde en gebalanceerde Islam waarmee de Profeet 

Mohammed – vrede en zegeningen zij met hem – gekomen is en door zijn nobele Metgezellen in werd 

gevolgd. 

Mijn doel met het schrijven van dit boek is het komen tot een rechtvaardig oordeel over de Islam en het 

verduidelijken van haar werkelijkheid en mooie aspecten als aanmoediging deze binnen te treden. Ik heb 

dit boek geschreven in de vorm van vraag en antwoord zodat de informatie begrijpelijker en beter te 

bevatten is. 

Ik hoop, o lezer, dat je een aangename tijd zult hebben tijdens het lezen ervan, en ik zou het zeer op prijs 

stellen met je te communiceren via het volgende email adres: Dromaralomar@gmail.com.  

Enkel van God is de leiding, en moge Zijn vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Voetnoot vertaler: Allah is de unieke naam de Schepper, die niemand met Hem deelt, afgeleid van het Arabische 
woord: “al-Ilaah” wat “De God” betekent met de betekenis van “Degene die aanbeden wordt”. Het equivalent ervan 
in de Nederlandse taal is het woord “God”. Zoals “Allah” ook wordt gebruikt door Arabischtalige Christenen op de 
plaats van “God”. Ondanks het verschil in betekenis en herkomst zal ik in deze vertaling omwille van het begrip van 
de Nederlandse lezer voor het woord “Allah” het woord “God” aanhouden.  
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Inhoudsopgave 

 

1. Wie is het die ons heeft geschapen? 

2. Waarvoor zijn wij in dit wereldse leven geschapen? 

3. Wat is de weg die leidt naar het aanbidden van God – Verheven is Hij? 

4. Wat is de positie van de Islam betreffende Jezus – vrede zij met hem? 

5. Is Jezus – vrede zij met hem – God? 

6. Is Jezus – vrede zij met hem – de Zoon van God?  

7. Wat is de positie van de Islam betreffende Maria – vrede zij met haar? 

8. Wat is de positie van de Islam betreffende alle boodschappers en profeten? 

9. Wat is de positie van de Islam betreffende het geloof in het Hiernamaals? 

10. Wat zijn De Vijf Noodzakelijkheden die in Islam beschermd en gewaarborgd dienen te worden? 

11. Hoe kan de Islam een middel voor het geluk van de mensen zijn? 

12. Wat is de positie van de Islam betreffende persoonlijke hygiëne en publieke gezondheid? 

13. Wat zijn de belangrijke daden van aanbidding in de Islam? En wat zijn de profijten ervan? 

14. Wat zijn de onderscheidende kenmerken van de Islamitische Economie? 

15. Wat is de positie van de Islam betreffende de vrouw? 

16. Heeft de Islam de vrouw onrecht aangedaan door de verplichting van het dragen van de hidjaab 

(hoofddoek en bedekkende kleding)? 

17. Is de Islam een religie van terrorisme? 

18. Zijn moslims terroristen? 

19. Wat is de positie van de Islam betreffende geweld? 

20. Wat is de positie van de Islam betreffende rassendiscriminatie? 

21. Hoe kan ik mij bekeren tot de Islam?    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vraag 1: Wie is het die ons heeft geschapen? 

Antwoord: God – Verheven is Hij – is Degene die ons heeft geschapen en gemaakt. En Hij is het die de 

hemelen, de aarde, de bergen, de bomen, de zeeën, de rivieren, de zon, de maan en alle schepselen heeft 

geschapen. God zegt in de Edele Koran:  

“God is het die de hemelen en de aarde heeft geschapen en vanuit de hemel regen heeft neergezonden, 

waarmee Hij daarna vruchten als voorziening voor jullie voortbracht. En Hij heeft jullie de schepen ter 

dienst gesteld om te varen over de zee met Zijn Bevel. En Hij heeft voor jullie de rivieren ter dienst 

gesteld. En Hij heeft voor jullie de zon en de maan ter dienst gesteld. En Hij heeft voor jullie de zon en 

de maan ter dienst gesteld in hun voortdurende afwisseling van elkander. En Hij heeft voor jullie de 

nacht en de nacht ter dienst gesteld” (De Koran: 14: 32-33) 

En God – Verheven is Hij – zegt: 

“En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen uit een uittreksel van klei. Vervolgens hebben Wij 

hebben hem een druppel gemaakt in een veilige verblijfplaats (de baarmoeder). Vervolgens schiepen 

Wij de druppel tot een bloedklonter, waarop Wij de bloedklonter tot vleesklomp schiepen. Vervolgens 

schiepen Wij uit de vleesklomp botten, waarop Wij de botten bekleedden met vlees. Vervolgens 

brachten Wij het als andere schepping voort. Gezegend zij God de beste der scheppers. Vervolgens 

zullen jullie hierna waarlijk sterven. Vervolgens zullen jullie waarlijk op de Dag des Opstanding worden 

opgewekt.” (De Koran: 23: 12-16) 

 

Vraag 2: Waarvoor heeft God ons geschapen in het wereldse leven? 

Antwoord: God – Verheven is Hij – heeft ons in het wereldse leven geschapen om Hem te aanbidden, te 

gehoorzamen, Zijn geboden op te volgen en Zijn verboden te laten.  

God – Verheven is Hij – zegt:  

“En Ik heb de Djinn (voor ons onzichtbare wezens geschapen uit vuur) en de mens slechts geschapen 

om Mij te aanbidden.” (De Koran: 51:56)  

Aanbidding is in de Islam niet slechts beperkt tot de moskeeën waarin de moslims bidden. Integendeel, 

de betekenis van aanbidding omvat: Weldaad naar de Schepper toe door middel van het gebed, en 

weldaad naar de schepselen toe door hen hulp te bieden en een welgemanierd karakter. Daarom 

definiëren sommige moslimgeleerden aanbidding als: een omvattende term voor alles waar God van 

houdt en dat Hem behaagt aan woorden en daden, zowel de uiterlijke als de innerlijke. 

De aanbidding van God – Verhevene is Hij – alleen, zonder deelgenoten, is de erkenning van het recht van 

God en dankbaarheid naar Hem voor Zijn geweldige gunsten. Want, Hij is het die ons geschapen heeft in 

de buiken van onze moeders. Die ons gehoor, zicht, ledematen en verstand heeft gegeven waarmee wij 

in staat zijn te denken en te leren. Die ons heeft voorzien met vele soorten van spijzen en dranken, en 

daarnaast nog ontelbare andere gunsten. God – Verheven is Hij – heeft ons opgedragen om Hem te 

danken en niet ongelovig te zijn. God – Verheven is Hij – zegt: 

“Gedenk Mij dus, en Ik zal jullie gedenken. En dank Mij, en wees niet ongelovig aan Mij.” (De Koran: 

2:152)  



Vraag 3: Wat is de juiste weg in het aanbidden van God – Verheven is Hij? 

Antwoord: De juiste weg in het aanbidden van God – Verheven is Hij – is door het bekeren naar de Islam 

en het geloof in de Profeet van de Islam Mohammed – vrede en zegeningen zij met hem, want Mohammed 

is reeds vermeld in Het Oude Testament (Deutronium: 18:18). En Jezus – vrede zij met hem – heeft zijn 

volgelingen aangekondigd dat er een profeet na hem zal komen, genaamd: Mohammed, en hij heeft de 

mensen aangespoord deze te volgen, zoals vermeld wordt in de Bijbel (Het Evangelie naar Johannes: 16). 

De verkondiging van de Profeet Mohammed – vrede en zegeningen zij met hem – omvat de gehele 

mensheid, zowel de Arabieren als de Niet-Arabieren, en zijn boodschap is een genade voor de gehele 

schepping, zoals God – Verheven is Hij - zegt: 

“En Wij hebben jou slechts gezonden als een genade voor Werelden (d.w.z. de schepping).” (De Koran: 

21:107) 

De bedoeling is: Dat het Heilige Boek van de Thora (Het Oude Testament), en eveneens het Heilige Boek 

van de Bijbel (Het Nieuwe Testament) allebei leiden naar het geloof in Mohammed – vrede en zegeningen 

zij met hem – en in de religie van de Islam waarmee hij gekomen is. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat 

toen één van de Christenen, genaamd: Abdul Maalik LeBlanc, zich bekeerde tot de Islam, hij een boek 

schreef dat hij noemde: De Bijbel Leidde Mij Naar De Islam.1 En eveneens Simon Alfredo, die toen hij zich 

bekeerde tot de Islam een boek schreef genaamd: Mijn Grote Liefde Voor Jezus Leidde Mij Naar De Islam.2 

Wie leest over de Islam, de feiten en onderscheidende voordelen ervan kent en niet beïnvloed is door 

leugenachtige media, zal weten dat zij de ware religie, de religie van genade, de religie van 

rechtvaardigheid en de religie van vrede is. En dat zij de religie is die niets van doen heeft met van de 

daden van de terroristen die hun daden toeschrijven aan de Islam. Wanneer iemand zich bekeert tot de 

Islam zal hij innerlijke rust, opluchting en vrede in zijn hart en geluk in dit leven en het Hiernamaals vinden. 

 

Vraag 4: Wat is de positie van de Islam betreffende Jezus – vrede zij met hem? 

Antwoord: De Moslims houden immens veel van Jezus – vrede zij met hem – en geloven dat hij een edele 

profeet en een geweldig persoon is. Van de zaken die hierop duiden, is:  

• Dat zijn naam wel vijfentwintig keer in de Koran (het heilige boek van de moslims) wordt 

genoemd.  

• Dat de Edele Koran een heel hoofdstuk heeft, dat is genoemd naar één van de wonderen van de 

Messias (Jezus) – vrede zij met hem – en dit is Hoofstuk al-Maa’idah (De Gevulde Tafel). Een 

merkwaardige zaak is echter, dat dit wonder niet wordt vermeld in de vier Evangeliën.  

• Tevens accepteren de moslims niet dat iemand de naam van de Messias (Jezus) noemt zonder 

deze te laten volgen door de spreuk: (vrede zij met hem), en zijn zij van mening dat het 

achterwege laten van deze spreuk na het noemen van zijn naam onbeleefd is naar deze edele 

profeet. 

 
1 Voetnoot vertaler: De Engelse titel van dit boek is: The Bible Led me to Islam, en is beschikbaar op het internet. 
2 Voetnoot vertaler: De Engelse titel van dit boek is: My Great Love for Jezus Led Me to Islam, door Simon Alfredo 
Caraballo en is eveneens in meerdere talen beschikbaar op het internet. 



 

 

Vraag 5: Is Jezus – vrede zij met hem – God? 

Antwoord: De overtuiging dat iets anders dan God gelijkwaardig is aan God is polytheïsme.1 Dit de 

allergrootse zonde, want het betreft een afbreuk aan het alleenrecht van God – Verheven is Hij – op 

verering en aanbidding die aan niemand toekomen, behalve aan Hem. Daarom zeggen wij: Het is niet 

toegestaan dat wij een andere god nemen naast God – Verheven is Hij, niet Jezus, noch een ander dan hij 

van onder de schepselen. Jezus heeft reeds door middel van zijn daden en woorden over zichzelf laten 

weten, dat hij slechts een gezonden profeet is, en dat alleen God zijn god en de god van de werelden (de 

hele schepping) is. Toen hij op aarde was, riep hij uit naar God, zeggende: “Dat zij U kennen, de enige 

ware god.” (Het Evangelie naar Johannes: 17:3). In de Koran staat dat Jezus – vrede zij met hem – zelf 

erkent dat hij niet God is, en dat God zijn god is en de god van de werelden (de hele schepping). God – 

Verheven is Hij – zegt: 

“Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Voorwaar, God, Hij is de Messias (Jezus), de zoon van 

Maria.” Echter, de Messias (Jezus) zei: “O Kinderen van Israël! Aanbid God, mijn Heer en jullie Heer.” 

Voorwaar, wie deelgenoten aan God toekent, God heeft voor hem het Paradijs verboden, en zijn 

verblijfplaats zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.” (De Koran: 5:72) 

Daarbij, er wordt vermeld dat Jezus – vrede zij met hem – een schepsel is dat uit de buik van zijn moeder 

Maria – vrede zij met haar – kwam. Een schepsel kan daarom geen god zijn, want de ware god zelf is de 

Schepper, en dit is God – Verheven is Hij. God – Verheven is Hij – zegt: 

“O jullie mensen! Aanbid jullie Heer die jullie heeft geschapen, en (tevens) degenen die aan jullie 

voorafgingen, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn. Die de aarde voor jullie als een gespreid bed heeft 

gemaakt en de hemel als een overkapping. En die uit de hemel regen doet neerdalen, waarop Hij 

hiermee de vruchten laat opkomen als voorziening voor jullie. Ken daarom geen gelijken aan God toe, 

terwijl jullie dit weten.” (De Koran: 2:21-22) 

En de schepper van de mensheid, de aarde, de hemel, die in staat is regen te laten neerdalen uit de hemel 

en de vruchten kan laten opkomen uit de aarde, deze is het die het recht heeft op aanbidding, zonder enig 

ander, en dit is God – Verheven is Hij. 

 

Vraag 6: Is Jezus – vrede zij met hem – de zoon van God? 

Antwoord: Jezus – vrede zij met hem – is geen zoon van God, want tot de Namen van God – Verheven is 

Hij – behoort: “al-Ghanie” (De Meest Rijke en Meest Onbehoeftige). Dus God – Verheven is Hij – is de 

Meest Rijke aan wie alle rijkdom en volledige onafhankelijkheid in elk opzicht toekomt. Dus, als Hij rijk en 

onbehoeftig is in elk opzicht, waarom zou Hij dan een zoon nemen? De behoefte aan een kind is namelijk 

tegenstrijdig aan rijkdom en onafhankelijkheid van elke behoefte. Daarom neemt niemand een kind, 

behalve uit een tekort in zijn rijkdom en onvervulde behoefte. 

 
1 Voetnoot vertaler: In het Arabisch: Shirk in de betekenis van polytheïsme, veelgoderij, afgoderij, het toekennen 
van deelgenoten aan God in zaken die specifiek alleen voor Hem zijn. 



God – Verheven is Hij – zegt in de Edele Koran: 

“Zij zeiden: “God heeft Zich een kind genomen.” Verheven is Hij (daarboven)! Hij is de Meest Rijke (die 

niets nodig heeft). Aan Hem behoort al wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt toe. Hebben 

jullie enig bewijs hiervoor of zeggen jullie over God wat jullie niet weten!? (De Koran: 10:68) 

Van de bewijzen voor de valse bewering dat Jezus – vrede zij met hem – de Zoon van God is, is dat een 

kind grote gelijkenis vertoont met zijn ouder in eigenschappen en handelingen, terwijl wat betreft God – 

Verheven is Hij - er niets van de schepping is, dat op Hem lijkt. Zoals Hij – Verheven is Hij – zegt: 

“Niets is aan Hem gelijk, en Hij is de Alhorende, de Alziende.” (De Koran: 42:11)  

En Hij – Verheven is Hij – zegt:  

“Zeg: Hij is God, de Enige. God de Zelfvoorzienende (Waarvan iedereen afhankelijk is). Hij verwekt niet, 

noch is Hij verwekt. En niet één is er aan Hem gelijk.” (De Koran: 112:1-4) 

En Hij – Verheven is Hij – zegt: 

“En zij zeiden: “De Meest Barmhartige heeft Zich een kind genomen.” Voorzeker, jullie zijn met iets zeer 

weerzinwekkends gekomen. De hemelen dreigen ervan uit elkaar te barsten en de aarde dreigt zich te 

splijten, en de bergen dreigen ineen te storten, omdat zij aan de Meeste Barmhartige een kind 

toeschreven. En het is ongepast voor de Meest Barmhartige, dat Hij Zich een kind neemt.” (De Koran: 

19:89-92) 

Wat betreft hetgeen sommige zeggen dat Jezus – vrede zij met hem – de Zoon van God is, omdat hij geen 

vader heeft. Dit is een valse bewering, omdat Adam – vrede zij met hem, de aartsvader van de mensheid, 

ook geen vader heeft, en zelfs geen moeder. En toch is hij niet de Zoon van God – Verheven is Hij. Dus, 

God – Verheven is Hij – Die in staat is Adam zonder vader, noch moeder te scheppen, is des te meer in 

staat Jezus – vrede zij met hem – te scheppen zonder een vader. En als het dan toegestaan is te claimen 

dat Jezus – vrede zij met hem – Zijn zoon is, omdat hij geschapen is zonder een vader, dan is dit des te 

meer toegestaan voor Adam, en dit is vals! Daarom zeggen we zelfs: Dat het toegestaan zou zijn te claimen 

dat Jezus Zijn zoon is, is nog valser. 

God – Verheven is Hij – heeft in de Edele Koran vermeld dat Jezus is zoals Adam – vrede zij met hen: 

“Voorwaar, de gelijkenis van (de schepping van) Jezus bij God is zoals (die van) Adam. Hij schiep hem 

uit aarde. Vervolgens zei Hij tegen hem: Wees! En hij was.” (De Koran 3:59) 

Iemand zou kunnen vragen: Waarom schiep God Jezus – vrede zij met hem – dan zonder vader? 

Het antwoord daarop is: Omdat God Zijn geweldige Almacht wilde tonen aan Zijn schepping, dat Hij in 

staat is tot alle zaken en dat Hij doet wat Hij wil. Dus, zoals Hij – Verheerlijkt is Hij – Adam schiep zonder 

vader, noch moeder, zo schiep Hij ook Jezus – vrede zij met hem – uit een moeder, maar zonder vader. 

Maria – vrede zij met haar – zoals wordt vermeld in de Edele Koran, zei:  

“Zij zei: “Mijn Heer, hoe kan ik nou een kind krijgen, terwijl geen mens mij ooit heeft aangeraakt? Hij 

zei: Zo zal het zijn. God schept wat Hij wil. Als Hij een zaak heeft bepaald, dan zegt Hij er slechts tegen: 

“Wees!” En dan is het.” (De Koran: 3:47)    

 



 

Vraag: 7: Wat is de positie van de Islam betreffende Maria – vrede zij met haar? 

Antwoord: De positie van de Islam betreffende Maria – vrede zij met haar – is dat zij tot de beste vrouwen 

van de schepping behoort. Zij is de enige vrouw die in de Koran een hoofdstuk heeft dat haar naam draagt. 

Eveneens wordt haar naam in de Edele Koran meer dan vierendertig keer in verschillende hoofdstukken 

genoemd. Terwijl haar naam in het hele boek van de Christenen (de Bijbel) slechts achttien keer wordt 

genoemd. Daarbij draagt het derde hoofdstuk in de Edele Koran haar familienaam: Aal ‘Imraan,1 en hierin 

wordt Maria omschreven als de beste vrouw van de schepping. God – Verheven is Hij – zegt: 

“En (gedenk) toen de engelen zeiden: “O Maria! Voorwaar, God heeft jou uitverkoren en jou gereinigd, 

en heeft jou uitverkozen boven de vrouwen van de Werelden (de schepping).” (De Koran: 3:42) 

De moslims noemen hun dochters daarom vaak “Maria” uit respect en liefde voor haar. Ook zijn de 

moslimvrouwen degenen die het meeste van alle vrouwen op aarde, die hun lichamen net zo bedekten 

als zij deed. 

 

Vraag 8: Wat is de positie van de Islam betreffende alle boodschappers en profeten? 

Antwoord: De Islam roept op tot het geloof in alle profeten en boodschappers die God – Verheven is Hij 

– heeft gezonden om de mensen te leiden en hen uit de duisternissen van ongeloof naar het licht van het 

geloof te halen, en hen over te brengen van het leven van ongeluk naar het leven van geluk. De Islam 

maakt geen onderscheid tussen wie dan ook van de boodschappers. Integendeel, zij nodigt uit naar het 

geloof in hen allen, zoals: Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed – vrede en zegeningen zij met 

hen, want zij zijn de tussenpersonen tussen God en Zijn dienaren.2 En ongeloof in één van hen is ongeloof 

in hen allemaal. Sterker nog, dit is ongeloof in God – Verheven is Hij. 

De Islam nodigt uit naar het houden van alle boodschappers en het volgen van hen, en ziet 

ongehoorzaamheid aan hen als ongehoorzaamheid aan God – Verheven is Hij. Echter, het is niet 

toegestaan voor iemand om wie dan ook van de boodschappers tot god te maken, die aanbidding 

toekomt. Integendeel, de boodschapper is een dienaar, die niet wordt aanbeden, en een profeet, die niet 

wordt geloochend. 

 

Vraag 9: Wat is de positie van de Islam betreffende het Hiernamaals? 

Antwoord: De Islam nodigt uit naar het geloof in het Hiernamaals. Dit betekent: de onwrikbare 

overtuiging dat God in staat is de mensen tot leven te wekken na hun dood en hen uit hun graven op te 

laten staan voor de afrekening en de compensatie voor hun daden in het wereldse leven. Dus wie geloofde 

in God en Hem gehoorzaam was, zal het Paradijs binnengaan. En wie ongelovig was in God en tegen Hem 

zondigde, zal het Hellevuur binnengaan. 

 
1 Voetnoot vertaler: Zij is: Maria, de dochter van ‘Imraan, van het geslacht van Solomon, de zoon van David. (Zie: al-
Bidaayah wan-Nihaayah door Ibn Kathier: 2/417-418). 
2 Voetnoot vertaler: Tussenpersonen in het overbrengen van de boodschap tussen God en Zijn dienaren. 



 

Vraag 10: Wat zijn De Vijf Noodzakelijkheden die in Islam beschermd en gewaarborgd dienen te 

worden? 

Antwoord: De belangrijke Vijf Noodzakelijkheden en Universele Principes die in de Islam beschermd 

dienen te worden, zijn als volgt: 

De eerste: De bescherming van de godsdienst: 

Hiermee wordt bedoeld: het geloof in God, de versterking van de band met Hem en het vasthouden aan 

de aanbidding van Hem Alleen zonder deelgenoten, want dit is de oorzaak voor het geluk van de mens in 

deze wereld en het Hiernamaals.  

De tweede: De bescherming van het individu: 

Hiermee wordt bedoeld: het respecteren van het menselijke beschermde individu, ongeacht deze tot de 

moslims of de niet-moslims behoort, en de bestraffing van degene die onrechtmatig inbreuk maakt op 

zijn lichamelijke integriteit. Daarom is de Islam gekomen met de verduidelijking van het gevaar van het 

misdrijf van moord en terrorisme, en de zware bestraffing van de moordenaar. 

De derde: De bescherming van het verstand: 

Hiermee wordt bedoeld dat de Islam nadruk legt op het respecteren van het verstand waarmee de mens 

zich onderscheidt van dieren. Daarom is de Islam gekomen met het verbod op verdovende middelen en 

het nuttigen van alcohol en sterke dranken, omwille van de bescherming van de mens en het voorkomen 

dat hij zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, misbruik en geweld tegenover anderen 

vanwege verstandsverbijstering. 

De vierde: De bescherming van de eer: 

Hiermee wordt bedoeld dat de Islam is gekomen met de bescherming van de menselijke samenleving 

tegen vergrijpen zoals verkrachting en verboden seksuele relaties, die leiden tot gevaarlijke ziektes en 

vele verwaarloosde kinderen uit buitenechtelijke relaties. Daarom moedigt de Islam aan tot het huwelijk 

en gezinsvorming op een juiste basis, en verbiedt zij overspel en buitenechtelijke relaties.    

De vijfde: De bescherming van het bezit: 

Hiermee wordt bedoeld dat de Islam gekomen is met de bescherming van het bezit, want deze is de 

levensader. Zij staat alle juiste wegen van het vergaren ervan toe en verbiedt alle ongeoorloofde wegen 

ernaar, zoals: stelen, rente, fraude en onrechtmatig gebruik van iemands bezittingen. 

 

Vraag 11: Hoe kan de Islam een middel voor het geluk van de mensen zijn? 

Antwoord: De Islam is gekomen omwille van het geluk van de mensen en om hen een goed leven te laten 

leven. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van de volgende punten: 



1. De Islam streeft naar de verbetering van de religie en de verbetering van het wereldse leven. Zij 

streeft naar de balans tussen werken voor het wereldse leven en werken voor het Hiernamaals. 

Zijn regelgevingen zijn geschikt voor elke tijd en plaats. 

2. De Islam respecteert zowel de wensen en behoeften van de ziel als de wensen en behoeften van 

het lichaam, want de mens bestaat uit een ziel en een lichaam, en hij heeft daarom zowel 

spirituele als materiële behoeften.  

3. De Islam hecht aan de inachtneming van de belangen van de dienaren. Daarom is er niets dat in 

het belang van de dienaren is, behalve dat de Islam hierop aanstuurt. En er is niets dat verderfelijk 

is voor de dienaren, behalve dat de Islam deze verbiedt en gebiedt deze te vermijden. 

4. De religie van de Islam is gebouwd op een juiste nuttige geloofsovertuiging, hoogstaand karakter 

dat de ziel en het verstand opvoedt, daden die omstandigheden verbeteren en duidelijke 

bewijzen voor zowel de fundamenten van de religie als de secundaire zaken. 

5. Er is niets in de regelgevingen van de Islam, dat in conflict is met de het verstand. Erin bevindt zich 

slechts dat wat door het gezonde verstand wordt bevestigd in waarachtigheid, profijt en belang.  

6. De belangrijkste bron voor regelgeving in de Islam is De Edele Koran. De geboden en verboden in 

de Koran zijn allemaal rechtvaardig, zonder enig onrecht, want de Koran is neergedaald van God 

– Verheven is Hij – en is nooit onderhevig geweest aan enige verdraaiing, noch verandering door 

mensenhanden, zoals is voorgevallen in de Bijbel. Dit is omdat God garant staat voor de 

bescherming van de Koran. Hij – Verheven is Hij – zegt: “Voorwaar Wij hebben de Vermaning (de 

Koran) neergezonden, en voorwaar, Wij zullen er waarlijk over waken.” (De Koran: 15:9) 

7. De Islam roept op tot datgene dat de mensen geluk en succes brengt, en verbiedt datgene dat 

hen ongeluk en nadeel brengt. 

8. De Islam roept op tot rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en het nakomen van de beloften. En zij 

wijst onrecht, bedrog en verraad af. Zij distantieert zich dan ook van de terroristische activiteiten, 

waar sommigen, die zich toeschrijven aan de Islam, zich mee bezighouden. 

9. De Islam is een religie van co-existentie en vrede. De befaamde groet van de moslims, die zij altijd 

herhalen, is dan ook: as-Salaamoe ‘Alaikoem (vrede zij met jullie). 

10. De Islam roept op tot de bescherming van de mensenrechten, en met name de rechten van de 

ouders, de kinderen, de familieleden, de buren, de vrouw, de kleintjes en de arbeiders. En 

eveneens de rechten van elk van de echtgenoten tegenover elkaar. Sterker nog, de Islam is 

gekomen met de bescherming van de dierenrechten. 

11. De Islam roept op tot goede samenwerking en het helpen van de ouderen, de kinderen, de wezen, 

de gehandicapten, de armen en de behoeftigen.                 

 

Vraag 12: Wat is de positie van de Islam betreffende persoonlijke hygiëne en publieke gezondheid? 

Antwoord: De Islam roept op tot innerlijke reinheid, uiterlijke reinheid en algemene gezondheid. Wat 

betreft de innerlijke reinheid, dan is dit door middel van het wegblijven bij verdorven 

geloofsovertuigingen, slechte intenties, afwijkende ideologieën en gedachten, haat en afgunst. Wat 

betreft de uiterlijke reinheid, dan betreft dit de persoonlijke hygiëne, door middel van aandacht voor de 

algemene gezondheid en de hygiëne van het lichaam, aangezien de Islam gebiedt de plaatsen van 

onreinheid met water te reinigen na het plaatsvinden van urineren of stoelgang. 



De Islam roept tevens op tot het wassen van het gehele lichaam na de Djanaabah1 (seksuele onreinheid) 

voor elk van de twee echtgenoten. De vrouw dient haar gehele lichaam te wassen nadat haar menstruatie 

of kraambloedingen zijn opgehouden. 

Eveneens roept de Islam de man op zijn gehele lichaam wekelijks op vrijdag te wassen vóórdat hij zich 

naar het vrijdagsgebed, dat behoort tot één de belangrijkste gebeden, begeeft. 

Ook roept de Islam op tot het scheren van het oksel- en schaamhaar, het knippen van de nagels, het 

gebruik van parfum, en het regelmatig reinigen van de tanden, hetzij dit nou gebeurt met behulp van 

tandpasta en tandenborstel, of met behulp van de Siwaak,2 zoals die bekend is bij de moslims. 

De Islam roept eveneens op tot het reinigen van de onder- en bovenkleding en het voorkomen dat onreine 

zaken, zoals urine en uitwerpselen, hierop geraken.         

 

Vraag 13: Wat zijn de belangrijkste daden van aanbidding in de Islam? En wat zijn de profijten ervan? 

Antwoord: De belangrijkste daden van aanbidding in de Islam zijn: het gebed, de armenbelasting, het 

vasten en de bedevaart. Wat betreft het gebed, dan is dit de grootste verplichting in de Islam en zij wordt 

dagelijks vijf keer op verschillende tijden herhaald. Zij versterkt de band met God – Verheven is Hij, wist 

de zonden uit, verruimt de borstkas, brengt de ziel tot rust, verwijdert bezorgdheid en stress, en 

beschermt de mens tegen het vervallen in verkeerde uitspraken en daden, kwade zaken en slechte 

gedachten. Tevens is zij de beste hulp voor de dienaar in zowel zijn wereldse als religieuze belangen. 

En zo is ook de armenbelasting van de verplichtingen in de Islam en zij houdt in: de jaarlijkse verplichting 

tot uitgave van een deel van het bezit van degene die onder deze verplichting valt3 ten behoeve van de 

armen. Van de profijten hiervan zijn: het verwezenlijken van sociale zekerheid, wederzijdse hulp en liefde 

tussen de welgestelden en de behoeftigen, en het afhouden van de mens van vrekkigheid of gierigheid. 

Van de verplichtingen van de Islam is tevens het vasten van één maand per jaar, en dit is de maand 

Ramadan.4 Het vasten heeft vele voordelen, waaronder: het opvoeden van de ziel, het ego en het lichaam, 

het trainen van de mens in geduld en verdraagzaamheid, en de herinnering aan de behoefte van de armen 

aan eten en drinken als blijk van medeleven met hen. En van de profijten ervan, is ook: het waken over 

de gezondheid van het lichaam, zijn levenslust en energie, het ontgiften ervan en vertragen van het 

ouderdomsproces. 

Van de verplichtingen van de Islam is eveneens: de bedevaart naar het Huis van God in het Geëerde 

Mekka. Dit is een jaarlijks terugkerend seizoen. Echter, deze is voor een individu slechts verplicht éénmaal 

 
1 Voetnoot vertaler: De Djanaabah is de staat van seksuele onreinheid naar aanleiding van geslachtsgemeenschap, 

het hebben van een orgasme of natte dromen, en wat hier onder wordt geschaard voor de beide seksen. 
2 Voetnoot vertaler: De Siwaak of Miswaak is het wortelhout van de Araak (Lat. Salvadora Persica), een struikachtige 
boom, dat door gezondheidsspecialisten wordt aanbevolen voor het bevorderen van de mondhygiëne vanwege zijn 
antiseptica, fluoride en andere heilzame stoffen. Deze wordt na bevochtiging gebruikt als soort natuurlijke 
tandenborstel en tandenstoker.  
3 Voetnoot vertaler: d.w.z. wie voldoet de voorwaarden van deze verplichting, zoals de Nisaab (de minimale 
waarde van specifieke vormen van bezit). 
4 Voetnoot vertaler: De maand Ramadan is de 9de maand van de Islamitische maankalender. 



in zijn leven te verrichten. Alwaar de moslims vanuit alle uithoeken van de wereld samenkomen op één 

plaats, op één tijdstip, en in één en dezelfde witte kledij, zonder enig onderscheid tussen de welgestelde 

en de arme, noch de blanke en de zwarte, noch de Arabier en de Niet-Arabier. Daarom zeggen we dat de 

bedevaart een geweldig seizoen is, en een enorme samenkomst tussen de moslims, waarin liefde, 

wederzijdse kennismaking en gelijkheid ontstaat.               

 

Vraag 14: Wat zijn de onderscheidende kenmerken van het Islamitische economische systeem? 

Antwoord: Het economische systeem in de Islam houdt het midden tussen het socialistische en het 

kapitalistische systeem. Zij staat namelijk het individu het eigendomsrecht toe en ontzegt hem dit niet, 

zoals in het socialistische systeem. Eveneens moedigt zij het individu aan bezit te vergaren door middel 

van verkoop en aankoop, en correcte Islamitisch toegestane wijzen die zijn gebaseerd op eerlijkheid en 

rechtvaardigheid, niet op absolute vrijheid die het toestaat anderen onrecht aan te doen en ongeoorloofd 

andermans bezit te consumeren, zoals in het kapitalistische systeem. 

Van de bewijzen van het succes van het Islamitische economische systeem is dat het Vaticaan en een 

aantal financiële deskundigen na de wereldwijde financiële crisis van 2008, waarin vele banken omvielen, 

zijn begonnen met oproepen tot de toepassing hiervan. 

 

Vraag 14: Wat is positie van de Islam betreffende de vrouw?  

Antwoord: De Islam eert de vrouw en geeft haar haar volledige rechten. Dit is zonder enig precedent in 

voorafgaande oude beschavingen. In de antieke Griekse beschaving was de vrouw namelijk ontnomen 

van haar vrijheid en aanzien. Zij keken naar haar met een blik van verachting en minachting. Zij waren 

bedroefd over de geboorte van een dochter, verafschuwden haar en gebruikten haar vaak voor seksuele 

diensten, lichamelijk genot en prostitutie. In de Romeinse beschaving daalde de status van de vrouw zelfs 

tot niet meer dan slechts naaktloperij en prostitutie!!! In het Hindoeïsme in India was het zelfs zo dat als 

een echtgenoot overleed, de echtgenote geen recht op leven meer had. Sterker nog, het was verplicht 

dat zij dezelfde dag nog zou sterven en gecremeerd zou worden nadat zijn lijk was gecremeerd, en soms 

zelfs voorafgaand aan zijn crematie. 

Bij sommige Joodse stromingen wordt de vrouw verafschuwd en vernederd. De dochter wordt gezien als 

zijnde gelijk het niveau van een dienstmeid, en haar vader heeft het recht om haar te verkopen zolang zij 

nog minderjarig is. Zij daarentegen heeft geeft enkel recht op de erfenis. Erger nog, zij zelf wordt 

overgeërfd alsof zij deel is van de nalatenschap van de overledene. Ten tijde van de Engelse Koning Henry 

VIII vaardigde het Engelse parlement een verordening uit die de vrouw verbood het Nieuwe Testament te 

lezen, omdat zij onrein zou zijn. Tevens was tot 1805 één van de bij Engelse wet vastgelegde zaken, dat 

het toegestaan is voor de man zijn vrouw te verkopen, en werd haar marktwaarde beperkt tot 9 pence 

(een halve shilling). In de huidige tijd wordt de vrouw geëxploiteerd voor marketing- en mediacampagnes. 

Haar eer wordt aangetast doordat bedrijven haar bijvoorbeeld fotograferen in niets verhullende kleding 

naast auto’s en zwaar werktuig met het doel om hun producten verkopen en klanten te trekken. 

Het was de gewoonte van de Arabieren vóór de openbaring van de Koran om de vrouw te vernederen, 

haar onrecht aan te doen en haar haar erfdeel te ontzeggen. Vaak genoeg begroeven zij dochters meteen 



na hun geboorte zelfs levend. Echter, pas na de openbaring van de Koran en toen de mensen de Islam de 

Islam binnentraden, verdwenen deze zaken. Dit is omdat de Islam de religie van rechtvaardigheid is, en 

de religie van barmhartigheid. Zij verheft namelijk de status van de vrouw en kent haar een hoge plaats 

toe. De Profeet van de Islam, Mohammed – vrede en zegeningen zij met hem – was de voornaamste 

aanleiding die ervoor zorgde dat de vrouw haar volledige rechten werd gegeven. Hij moedigde dan ook 

voortdurend aan zorg te dragen voor de vrouwen. Daarom zei hij tegen zijn metgezellen: “Behandel de 

vrouwen goed!”  

In de schaduw van de leerstellingen van Islam wordt de vrouw dus geëerd, gerespecteerd en gezien als 

opvoeder van toekomstige generaties. De rechtschapenheid van de maatschappij is verbonden met haar 

rechtschapenheid, en het verderf van de maatschappij met haar verderf, want zij verricht een belangrijke 

taak in haar huis, en dit is de opvoeding van de kinderen van waaruit de maatschappij zal bestaan. 

De vrouw wordt in de Islam daarom gerespecteerd en geëerd, ongeacht zij nou moeder, zus, echtgenote 

of dochter is. Het eerbetoon van de Islam voor de vrouw heeft zelfs het niveau bereikt dat er in de Koran 

een heel hoofdstuk is genaamd: an-Nisaa’ (De Vrouwen), dat veel regelgevingen omtrent de vrouw, haar 

rechten en haar relatie met haar echtgenoot en kinderen omvat. Dit duidt er dus op dat de Islam een 

groot belang hecht aan de vrouw. 

 

Vraag 16: Heeft de Islam de vrouw onrecht aangedaan door de verplichting van het dragen van de 

Hidjaab? 

Antwoord: De Islam heeft de Hidjaab1 voor de vrouw verplicht gesteld uit eerbied voor haar en omwille 

van haar bescherming. Dit omdat de Hidjaab een belangrijk middel is voor de bescherming van de vrouw 

tegen seksuele intimidatie of zelfs verkrachting. Onderzoeken hebben dan ook aangetoond dat bloot en 

weinig verhullende kledij bijdraagt aan het percentage verkrachtingen, en dat de Hidjaab van de vrouw 

mannen ervan weerhoudt haar lastig te vallen of seksueel te intimideren. Het doel van Hidjaab in de Islam 

is dus de bescherming van de vrouw en niet het reduceren van de waarde van de vrouw. Bijvoorbeeld, als 

wij een ingepakt snoepje hebben, dan zullen de vliegen en insecten hier niet op af komen. Zij komen 

slechts af op het snoepje met de geopende verpakking. Dus als wij het snoepje inpakken, dan hebben het 

slechts beschermt tegen het landen van vliegen en insecten hierop. 

Dus, als dit slechts een snoepje betreft, dan wat te denken van de vrouw die is zoals een waardevol, goed 

bewaard juweel, waarvoor onze verplichting vele malen groter is om haar te beschermen? 

 

Vraag 17: Is de Islam een religie van terrorisme? 

Antwoord: De Islam verbiedt het onrechtmatig doden van onschuldige mensen. In de Edele Koran staat 

dat wie ook maar één mens onrechtmatig doodt, ongeacht dit nou een moslim is of een niet-moslim, dat 

het is alsof hij de hele mensheid heeft gedood. God – Verheven is Hij – zegt: 

“Vanwege dit hebben Wij de Kinderen van Israël voorgeschreven dat wie een ziel doodt, zonder dat dit 

was uit toegestane vergelding voor de moord op een ziel, of dat dit was om verderf te zaaien op aarde, 

 
1 Voetnoot vertaler: De Hidjaab is de hoofddoek en bijbehorende bedekkende wijde kleding. 



dat het is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood. En wie haar (een ziel) laat leven, dan is het alsof 

hij de gehele mensheid heeft laten leven. Waarlijk, Onze boodschappers zijn reeds naar hen gekomen, 

maar voorwaar, vervolgens waren velen van hen daarna zeker overtreders op aarde.” (De Koran: 5:32) 

Dit is een overduidelijk bewijs dat de Islam de religie van rechtvaardigheid, barmhartigheid en mededogen 

is. 

Wanneer een niet-moslim een moslimland betreedt, is het nimmer toegestaan inbreuk te maken op zijn 

leven, noch zijn bezit, nog zijn eer. Er staat in de Islam zelfs een zware bestraffing op moord van een niet-

moslim die de landen van de moslims onder bescherming betreedt.1  De Profeet van de Islam Mohammed 

– vrede en zegeningen zij met hem – heeft gezegd: “Wie een Moe’aahad (op wie een verdrag van 

toepassing is) doodt, zal de geur van het Paradijs niet reuken.” Dit wil zeggen: Als de moslim een 

onschuldige niet-moslim met beschermde status doodt, dan zal de bestraffing van deze moslim zijn, dat 

hij het Paradijs niet binnengaat, omdat hij een zwaar misdrijf begaan heeft. 

 

Vraag 18: Zijn moslims terroristen? 

Antwoord: Terrorisme heeft geen religie. Dit kan komen van zowel een moslim als een christen, of een 

jood. De fouten van sommige moslims die betrokken zijn bij terrorisme, zijn niet representatief voor de 

Islam. In tegendeel, zij representeren slechts hun eigen slechte inborst en overtreden de tolerante 

leerstellingen van de Islam. Dus als een christen zegt dat de Islam een religie van terrorisme is vanwege 

het bestaan van moslimterroristen, zoals IS of Al Qaeda, zouden we het dan accepteren om ook te zeggen 

dat het Christendom een religie van terrorisme is vanwege de Kruistochten, de Inquisitie in Europa of de 

genocide op de Bosnische moslims door de Serviërs? Of omdat een terroristische organisatie, zoals de Ku 

Klux Klan (KKK) eruit is voortkomen? Dit is namelijk een racistische organisatie in de Verenigde Staten van 

Amerika die in de naam van het kruis, de Christelijke religie en het dienen van de Messias (Jezus) – vrede 

zij met hem – de afstammelingen van Afrikaanse origine vermoordt en martelt, en hen verbrandt aan het 

kruis. 

Daarbij, zouden de christenen het accepteren als wij zeggen dat het Christendom een religie van 

terrorisme is vanwege wat één van de fanatieke christenen deed op één van de straten van Londen in juni 

2017, toen hij opzettelijk met zijn auto op moslim gebedgangers inreed terwijl zij uit de moskee kwamen, 

en de antiterreureenheid van de politie deze gebeurtenis van inrijden nadrukkelijk zag als een 

terroristische daad? 

Daarom zeggen we dat terrorisme geen religie heeft en dat terroristen de religie die zij aanhangen niet 

representeren. Zij representeren slechts zichzelf. 

Echter, wat betreft de uitspraak: “Moslims zijn terroristen!” of “De Islam is een religie van terrorisme!”, 

dan is de oorzaak hiervan dat enkele onwetende moslims terroristische daden begaan. Vervolgens wordt 

hier misbruik van gemaakt door de media met de generalisering van dit voorval als betreffende alle 

moslims. Dit wordt hierop toegeschreven aan de Islam zelf met als doel deze zwart te maken en de 

mensen af te schrikken, terwijl de Islam vrij is van deze misdadige misdragingen. Als iemand nou echt zou 

 
1 Dit wordt in moderne tijden vormgegeven door het verstrekken van visa, vrijgeleiden of afspraken onder verdragen 
tussen landen. 



zoeken naar de ware Islam, dan wist hij dat deze een religie van barmhartigheid en rechtvaardigheid is, 

en een religie van vrede die alle vormen van geweld en terrorisme, waarvan de moslims zelf de meeste 

slachtoffers zijn, afkeurt. 

 

Vraag 19: Wat is de positie van de Islam betreffende geweld? 

Antwoord: De Islam is gekomen met afkeuring van alle vormen van geweld, de waarschuwing hiertegen 

en de verduidelijking van de slechte gevolgen hiervan. Zoals zij ook is gekomen met de aansporing tot 

vriendelijkheid, het in de praktijk brengen hiervan en de aanmoediging hiernaar.  

Daarom heeft de Profeet van de Islam Mohammed – vrede en zegeningen zij met – gezegd dat God – 

Verheven is Hij – Zachtmoedig is en houdt van zachtmoedigheid. De Profeet van de Islam Mohammed – 

vrede en zegeningen zij met – nodigde dan ook voortdurend uit naar zachtmoedigheid en vriendelijkheid 

jegens anderen. 

Een voorbeeld hiervan is de vriendelijkheid jegens de vrouw en het vermijden van agressie jegens haar, 

zoals in zijn uitspraak: “Wees vriendelijk jegens al-Qawaarier (de heldere breekbare glazen – hier: de 

vrouwen).” Hij vergelijk hier de vrouwen met glas, wat een zeer zachte behandeling van de vrouw vereist, 

opdat zij niet breekt of krassen oploopt. Agressie jegens de vrouw is in tegenstrijd met de leerstellingen 

van de Islam, die de eer en rechten van de vrouw bewaakt, zodat zij een eerbiedwaardig leven leeft, 

ongeacht zij nou een moeder, zus, echtgenote of dochter is. 

Zo moedigt de Islam ook aan vriendelijk te zijn tegen de kinderen. De Profeet van de Islam Mohammed – 

vrede en zegeningen zij met hem – speelde met de kinderen, maakte grapjes met hen en aaide hen over 

hun bolletjes. Als hij hen tegenkwam, stopte hij even om hen te groeten. En Hij moedigde de mensen aan 

barmhartig te zijn met de kinderen. Eén van zijn uitspraken was dan ook: “Wie niet barmhartig is met 

onze kleintjes, is niet van ons.”  

Tevens spoort de Islam aan tot vriendelijkheid, zelfs jegens de dieren, en tot goede behandeling van hen 

in alle opzichten. Dit alles was wel vele eeuwen vóórdat er überhaupt speciale organisaties voor 

dierenwelzijn bestonden. 

Wat betreft dierenmishandeling door hen te martelen of uit te hongeren, dan is de Islam gekomen met 

het verbod hierop. Wat hierop duidt is dat de Profeet – vrede en zegeningen zij met hem – vertelde over 

een vrouw die het Hellevuur zal binnengaan, omdat zij een poes opsloot totdat deze overleed, zonder dat 

ze haar eten noch drinken gaf, noch liet ze haar los om te eten van de aarde.1  

Ook is de Islam gekomen met het verbod op slechte behandelwijzen en vormen van marteling tijdens het 

slachten van dieren waarvan het vlees wordt gegeten, zoals: het toedienen van stroomstoten, het levend 

plukken van de veren van kippen en gevogelte of deze te verdrinken in kokendheet water. De Islam heeft 

speciale richtlijnen gesteld aan het slachten van dieren waarvan het vlees wordt gegeten op een 

gemakkelijke, aangename wijze.  

 

 
1 Dat wil zeggen: ze liet de poes niet los om zelf eten en drinken te zoeken. 



 

Vraag 20: Wat is de positie van de Islam betreffende rassendiscriminatie? 

Antwoord: Vóór de Islam waren de mensen verdeeld, vol van onderlinge haat en fanatisme. Iedereen was 

fanatiek ten gunste van zijn eigen etniciteit, kleur of stam. Tot op het punt dat racisme zelfs een aanleiding 

was voor oorlogen en onderlinge strijd. Toen de Islam vervolgens kwam en zij zich hier tot bekeerden, 

verdwenen alle vormen van dit racisme en vervaagden deze zaken, en ontstond er wederzijdse liefde, 

broederschap en ondersteuning tussen hen. Zij maakten geen onderscheid tussen een Arabier en een 

Niet-Arabier, noch een blanke en een zwarte, noch een rijke en een arme, behalve in godsvrucht, die de 

graadmeter van voorrecht en verdienste is tussen de mensen, terwijl zij zich vasthouden aan dat wat in 

de Edele Koran wordt vermeld:  

“O jullie mensen! Wij hebben jullie waarlijk geschapen uit een man en een vrouw (Adam en Eva), en 

Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zullen leren kennen. Voorwaar, 

de meest edele onder jullie bij God is de meest godsvruchtige. Voorwaar, God is Alwetend (over alle 

zaken), Kennend (betreft het verborgene).” (De Koran: 49:13) 

De Profeet – vrede zij met hem – bestreed racisme voortdurend met alle macht, waaronder in zijn 

uitspraak: “Er is geen voorkeur voor een Arabier boven een Niet-Arabier, noch voor een Niet-Arabier 

boven een Arabier, noch voor een blanke boven een zwarte, noch voor een zwarte boven een blanke, 

behalve in godsvrucht. De mensen komen voort uit Adam, en Adam is voortgekomen uit aarde.” 

 

Vraag 21: Hoe kan ik mij bekeren tot de Islam? 

Antwoord: Van de mooie kanten van de Islam is dat relatie tussen de dienaar en zijn Heer vrij is van 

tussenpersonen. En van de mooie kanten van de Islam is eveneens, dat het binnentreden ervan vrij is van 

dwang. In tegendeel, deze is aan de hand van kennis en overtuiging. Daarom zijn er ook geen moeilijke 

procedures of instemming van bepaalde individuen voor nodig. De bekering ertoe is zelfs zo makkelijk dat 

welke persoon dan ook dit zelf kan doen, zelfs al bevond hij zich in de woestijn of in een gesloten kamer. 

Dit gebeurt namelijk door de twee getuigenissen uit te spreken waarmee men getuigt: (dat er geen ware 

god is, behalve Allah (God), en dat Mohammed de Boodschapper van Allah (God) is), met kennis van de 

betekenis, waarachtige oprechtheid, volle overtuiging en het handelen ernaar. De manier waarop men de 

twee getuigenissen uitspreekt, is dan de persoon zegt: 

 

“Ash-hadoe allaa ilaaha illallaah, wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloellaah” 

(Ik getuig dat er geen ware god is, behalve Allah (God), en ik getuig dat Mohammed de Boodschapper 

van Allah (God) is). 

De betekenis van “Ash-hadoe allaa ilaaha illallaah” (Ik getuig dat er geen ware god is, behalve Allah 

(God)) is: Ik erken en bevestig dat er niets is dat het recht heeft aanbeden te worden, behalve God. En de 

betekenis van “Ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloellaah” (Ik getuig dat Mohammed de 

Boodschapper van Allah (God) is), is: Ik erken en bevestig dat Mohammed de boodschapper is van God 

naar alle mensen en de laatste van de profeten en de boodschappers. 



Wanneer men deze twee getuigenissen uitspreekt, is men moslim geworden. Hierna dient men de rest 

van de vijf zuilen van de Islam, zoals het gebed, de armenbelasting, het vasten van Ramadan en de 

bedevaart, te verrichten en te leren hoe deze uitgevoerd dienen te worden met behulp van betrouwbare 

Islamitische centra en accurate Islamitische literatuur.     

                        

 


